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 Trong tay bạn là một trong những tài liệu học Kinh Thánh đáng giá nhất từng 

được viết và xuất bản. Loạt bài học này được xuất bản lần đầu tiên cách nay 15 năm và đã 

được hàng triệu người nói tiếng Anh trên thế giới sử dụng.

 

 Với sự cho phép của nhà xuất bản, loạt bài học này có những ấn bản trong nhiều 

ngôn ngữ khác nhau như là những tuyển tập được in ra dưới những tiêu đề đương đại.

 

 Điều làm cho loạt bài học này hết sức có giá trị là bởi vì mỗi một sự kiện Thánh 

Kinh dẫn dắt học viên hoặc nhóm tự khám phá ra những lẽ thật sâu sắc trong Kinh Thánh 

cho chính mình. Việc này được làm qua những câu hỏi với phần lựa chọn câu giải đáp được 

người đọc rút ra từ nội dung trong sự kiện Thánh Kinh, tự tìm kiếm ý nghĩa và áp dụng cho 

đời sống của chính mỗi người.

 

 Loạt bài này có hiệu quả nhất là “được dạy” bởi người biết khích lệ nhóm suy 

nghĩ và nói ra. Người dạy tốt nhất hành xử như là người hướng dẫn để nhóm tự khám phá 

từ nơi những dữ kiện trong Kinh Thánh. Giáo viên có thể giúp nhóm khi thấy lẽ thật trong 

Kinh Thánh đã bị đi ra quá xa, nhưng những khám phá nên luôn dành cho những thành 

viên trong nhóm. Điều này sẽ là phần hết sức thú vị của nhóm. Điều này cũng giảm nhẹ 

trách nhiệm của người dạy, dưới hệ thống giảng dạy xưa cũ, cẩn thận đi sâu vào trong 

những lẽ thật trong đoạn văn và trình bày ra với hy vọng thu hút và “dạy” cho nhóm.

 

 Hầu hết những giáo viên cho biết là lớp hay nhóm của họ cho thấy nhiều thích 

thú hơn trước đây và việc dạy loạt bài học này cũng dễ dàng hơn nhiều.

 

 Trong cùng một cách thức như vậy, cá nhân sử dụng những sách này cho việc tự 

học cũng nhận thấy phương pháp thẩm tra này thú vị và có ý nghĩa hơn. Người đọc được 

mời gọi đặt mình vào trong mỗi sự kiện, để nhận biết các lẽ thật của Kinh Thánh đã được 

gói ghém trong mỗi câu chuyện.
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Kinh Thánh nói rõ ràng rằng:

 “Loài người sanh ra để bị khốn khó, như lằn lửa bay chớp lên không.” Gióp 5:7

 Khởi đầu thế kỷ 21, các nan đề của nhân loại dường như vượt quá hơn bao giờ 

hết. Các khám phá của khoa học, văn minh xã hội, việc nâng cao giáo dục tất cả đều không 

cho thấy một bằng chứng nào của việc giảm thiểu đi các nan đề của loài người. Có một sự 

tương phản, trong khi xã hội được nâng cao trong nhiều lĩnh vực thì cũng có đói nghèo 

nhiều hơn, tội phạm nhiều hơn, nhiều tật bệnh hơn, cô đơn hơn, nhân loại bị hủy hoại 

nhiều hơn vì những thói hư tật xấu, và nhiều nỗi bất hạnh hơn trong gia đình và nơi mỗi 

cá nhân. Đâu là giải pháp thực sự có thể thay đổi tình cảnh của nhân loại? Trên hết tất cả, 

bằng cách nào cá nhân và gia đình có hạnh phúc hơn, được an toàn hơn? Đối với người trẻ 

tuổi, người trưởng thành, người lớn tuổi, tìm đâu ra con đường đưa đến hạnh phúc thực 

sự? Có hy vọng gì nơi đó không?

Có Một Niềm Hy Vọng!

Chính Đức Chúa Trời phán dạy trong Kinh Thánh rằng:

 “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và 

lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” Giê-rê-mi 17:7

 

 Theo câu Kinh Thánh, “đáng chúc phước thay 

những kẻ,” Chúa khẳng định rằng người nào thật sự học tập nhờ cậy Chúa sẽ tìm 

thấy giải pháp phước hạnh cho những nan đề của đời sống. Được viết trong thể 

thơ, Chúa diễn tả cuộc đời của người đó sẽ như là “cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ 

theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp 

năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” Giê-rê-mi 17:8

 

 Chúa khẳng định là người có sự trông cậy nơi Chúa giống Như cây cối mọc lên, có 

lúc gặp nắng cháy, hạn hán. Dù vậy, người đó sẽ chẳng lo lắng bởi vì có rễ ăn sâu, vươn tới 

dòng sông, nguồn nước. Trong lúc khó khăn, người đó cũng được tươi mới và thịnh vượng 

bởi vì có được sức lực từ nơi Chúa. Có thể có người nói rằng, “Vâng, tôi cũng tin Chúa, vậy 

mà tôi vẫn phải chịu khổ sở. Tôi phải làm gì nữa để có đời sống phước hạnh trong Chúa và 

các nan đề được cất bỏ?

Một Loạt Bài Học Có Thể Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

 

 Trong tay bạn là một số bài học có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Có thể sẽ có 

những khác biệt so với các tài liệu khác, vì ba lý do: 

 1) Căn bản của loạt bài này là Kinh Thánh và chưa được dạy trong bất kỳ hội 

 thánh hay  tôn giáo đặc thù nào. 

 2) Người suy nghĩ là bạn. Chính bạn sẽ phải quyết định về điều mà Kinh Thánh 

 phán  dạy bạn. 

 3) Kết quả là một cuộc sống được biến đổi hoàn toàn. Một cuộc sống mà mỗi 

 ngày  được Chúa ban phước và nâng đỡ trong những cách thức phi thường.

 

 Những bài học này dựa vào hai sách quan trọng trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên 

và sách tiên tri Ê-sai.

THI THIÊN, NHỮNG BÀI CA HY VỌNG

 

 Trong sách những bài ca hy vọng của con dân Chúa, bạn được dẫn dắt qua hai 

Thi Thiên. Hy vọng rằng qua đó bạn sẽ có ước muốn suy gẫm toàn bộ bài 150 Thi Thiên, 

tìm thấy bình an, sự tin tưởng, và đường lối cho đời sống bạn. Tùy 

chọn bản dịch Kinh Thánh, tuy nhiên trong sách này chúng tôi sử 

dụng, trích dẫn từ bản Truyền Thống theo như thường lệ.

 Đề nghị bạn suy gẫm mỗi ngày về một Thi Thiên. Trong 

hai bài học tới , bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao Thi Thiên là dành cho 

bạn và đời sống thường nhật của bạn.
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Bài học 1: Thi Thiên 34

ĐỨC CHÚA TRỜI CHE CHỞ CHÚNG TA

Lời Chứng Của Một Người Được Giải Cứu Khỏi 
Sự Sợ Hãi

Thi Thiên 34, câu 1-4
Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi 
sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng. Hãy cùng tôi 
tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu 
Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.

1. Tại sao tác giả Thi Thiên ngợi khen Chúa?
Chúa nghe lời cầu nguyện của ông.
Chúa giải cứu ông khỏi sự sợ hãi.
Chúa không chú ý đến ông

Những Người Được Chúa Nâng Đỡ

Câu 5-7 
Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng nầy 
có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. 
Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ.

2.  Những ai được Đức Chúa Trời giúp đỡ?
Những người nhìn lên Chúa với lòng tin.
Những người nhận biết sự khốn khó của họ.
Người giàu có và kiêu hãnh.
Những người tôn vinh Chúa.

3.  Chúa giúp đỡ những người tìm kiếm Ngài bằng cách nào?
Chúa lắng nghe họ.
Chúa giải cứu họ khỏi sự sợ hãi.
Chúa bảo vệ họ trong sự hiện diện của Ngài.
Chúa đem họ ta khỏi nguy hiểm.
Chúa cho họ nên giàu có.

Câu 8:
Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu 
mình nơi Ngài!
4.  Sự mời gọi nêu lên cho người đọc Thi Thiên này là gì?
Hãy sùng kính hơn.
Hãy tự mình thử nghiệm để biết Chúa tốt lành biết bao.
Hãy tìm kiếm hạnh phúc thật sự nơi Chúa và tin cậy Ngài. 

Những Ai Được Chúa Hứa Chăm Sóc Đến

Câu 9-14:
Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn 
gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu 
của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là 
người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi 
lời ác, và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự 
hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. 

5.  Ai là người không thiếu thốn gì?
Người giàu có.
Những người tôn vinh Chúa bằng đời sống của họ.
Những người thuận phục Chúa.
Những người thực lòng tìm kiếm Chúa.

6.  Chúng ta có thể sống tốt và tôn vinh Chúa bằng cách  nào?                                                                        
Nguyền rủa những ai không tôn vinh Chúa.
Không nói lời ác.
Không nói dối, không lọc lừa.
Tránh điều ác, và làm điều lành.
Tìm kiếm sự dung hòa với người khác.

Bằng Cách Nào Chúa Chăm Sóc Cho Những Người Kính Sợ Ngài?

Câu 15-22: 
Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt 
Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người 
công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức 
Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. 
Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết 
thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác; những kẻ ghét người 
công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; phàm ai nương 
náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.

7.  Đức Chúa Trời bày tỏ sự chăm sóc của Ngài như thế nào?
Chúa luôn luôn đoái xem người công bình.
Chúa luôn lắng nghe lời kêu nài của các tôi tớ Ngài.
Chúa Ngài đối nghịch lại với các thù địch của con dân Ngài.
Chúa nghe lời cầu nguyện và cất họ khỏi những lo toan.
Chúa cứu những người mất hết mọi trông cậy.
Đức Chúa Trời, bởi sự cao cả của Ngài, không thể dự phần với những người trong hoạn nạn.
Chúa cứu những người hầu việc Ngài.
Đức Chúa Trời đoán phạt kẻ ác.
Đức Chúa Trời không đoán phạt những người tin cậy nơi Ngài.
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8.  Theo như những câu Kinh Thánh này thì:
Người công bình phải gánh chịu nhiều thứ.
Người công bình không phải chịu những thử thách lớn.

9.  Đức Chúa Trời nghe và cứu giúp những ai?
Người công bình.
Người hầu việc Chúa.
Người có lòng tan vỡ.
Kẻ ác.
Những người mất hết hy vọng.
Những người tin cậy nơi Ngài.
Những người nghĩ rằng họ không cần đến Chúa.

10. Theo ý của bạn, Vấn đề nặng nề nhất áp lực lên người 
bạn quen biết của bạn là gì? Tiếp theo đây là một loạt 
những vấn nạn thường gặp. Hãy đánh dấu ba nan đề gây 
áp lực nhất?
Đơn độc, thiếu sự thông hiểu và tình bạn.
Thiếu mục đích, thiếu hy vọng nơi tương lai.
Bị người khác đối xử tệ bạc.
Nghèo thiếu về vật chất.
Bệnh tật.
Sự chết
Cảm giác tội lỗi, tự xem nhẹ mình.
Không hạnh phúc trong hôn nhân.
Thiếu sự cảm thông trong gia đình. 
Thất nghiệp.
Ảnh hưởng của rượu và ma tuý.
Tương lai bất ổn.
Hiểm họa của bạo lực và tội phạm.
Sống đời sống thiếu niềm tin, thiếu liên hệ gần gủi với Chúa.

11. Nếu có thể được hỏi Chúa một điều về đời sống của chính bạn, điều đó sẽ là gì?
     
 Kết thúc bài 1 tại đây và tại sao chúng ta không thực hành điều đã học, dâng trình lên 
Chúa những nan đề trong cuộc sống của chúng ta ngày nay?
 
 Cách tốt nhất là mỗi người viết ra những nan đề của mình, giữ lấy cách riêng tư và mỗi 
ngày dâng trình lên Chúa trong khi cầu nguyện. Liệu Chúa có nghe lời cầu xin của bạn không? Ngài 
có kể bạn là người công chính không? Nếu bạn có bất kỳ một ngờ vực nào về điều này, hãy xin Chúa 
hướng dẫn bạn. Bạn sẽ tìm thấy sự giúp đỡ trong những bài học sau với phần đọc Kinh Thánh. 
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Bài học 2: Thi Thiên 37

“LÀM SAO ĐỂ TÌM THẤY HẠNH PHÚC THẬT SỰ”

 Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta giải quyết các nan đề, 

nhưng có hạnh phúc thì hơn là giải quyết các nan đề. Hạnh phúc thật sự 

là điều chúng ta kinh nghiệm mỗi ngày. Và các việc đặc biệt Chúa làm 

trên đời sống của chúng ta là nền tảng của những kinh nghiệm này.

 Khi bạn hỏi người khác, anh (chị) thế nào, họ thường buồn bã đáp lại những lời giống 

như, “chỉ cho qua ngày thôi.” Chúa muốn chúng ta có đời sống tốt đẹp hơn như vậy. Nhưng, để đạt 

được hạnh phúc thật sự, một người phải có đời sống đúng với những điều Chúa khải thị qua Lời của 

Ngài. Trong Thi Thiên 37, Chúa vén mở rất nhiều điều để giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc thật sự.

Câu 1-7a: 

Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao 

lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-

va, và làm điều lành; khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy 

khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác 

đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài 

sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy 

yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.

1. Để có hòa bình và yên ổn, bạn nhất thiết phải:

Tìm kiếm sự trả thù.

Không ghen tỵ kẻ làm ác.

Biết rằng những người làm điều ác sẽ khô héo như hoa cỏ.

Sống trung tín với Đức Chúa Trời và làm điều ngay thẳng.

Yêu mến Chúa và tin cậy nơi Ngài.

Đặt đời sống bạn trong tay của Chúa.

Tự xét lẽ công bình đối với người khác.

Tin tưởng là đến đúng kỳ, Chúa sẽ xét lẽ công bình cho bạn.

Im lặng trước Chúa, kiên nhẫn chờ đợi quyền năng giúp đỡ từ nơi Chúa.

Câu 7b-15

Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành 

những mưu ác. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra 

việc ác. vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm 

cơ nghiệp. Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. 

Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và được khoái lạc về bình yên dư dật. 

Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình, và nghiến răng cùng người. Chúa sẽ chê cười nó, vì 

thấy ngày phạt nó hầu đến. Kẻ ác đã rút gươm và giương cung mình, đặng đánh đổ người 

khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đặng giết người đi theo sự ngay thẳng. Gươm chúng nó sẽ 

đâm vào lòng chúng nó, và cung chúng nó sẽ bị gãy.

2. Kinh Thánh khẳng định những điều liên quan đến kẻ ác sẽ ra sao?

Kẻ ác chỉ hưng thịnh trong một lúc.

Tỵ hiềm người khác là không nên.

Đừng nổi giận với họ là tốt hơn cho chúng ta.

Chúng ta tin tưởng là họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa.

Chúng ta không biết kết cuộc kẻ ác sẽ là gì.

Những công cụ của kẻ ác sẽ hủy diệt chúng.

3. Từ kinh nghiệm của chính bạn hoặc từ những những trang sử ký này, đâu là số phận của kẻ ác 

và những gì họ phải gánh lấy được mô tả ở đây?______________________________

_________________________

       

Câu 16-24: 

Của người công bình tuy ít, còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị 

gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn 

vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn; trong 

ngày đói kém họ được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ 

như mỡ chiên con: chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. Kẻ ác mượn, mà không trả lại; 

còn người công bình làm ơn, và ban cho. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận 

được đất; còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, 

và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Đức Giê-hô-va lấy 

tay Ngài nâng đỡ người.

4. Trong loạt câu dưới đây, bạn hãy đánh dấu chữ C cho những câu nói về người công bình và chữ 

A những câu nói về kẻ ác.

___  Họ được Chúa chăm sóc.

___  Họ bị Chúa đánh đổ.

___  Họ sẽ nhận được cơ nghiệp đời đời.

___  Trong lúc khó khăn, họ được cho thức ăn đủ dùng.

___  Họ có trách nhiệm và là những người ban cho rời rộng.

___  Họ mượn nhưng không trả lại.

___  Họ bước theo sự chỉ dẫn của Chúa.

___  Đường lối của họ làm hài lòng Chúa .

___  Họ sẽ bị đốt đi như cỏ khô.

___  Nếu họ vấp ngã, Chúa sẽ nâng họ đứng dậy.

___  Chúa gìn giữ họ trong tay của Ngài.
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Câu 25-31:

Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người 

đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; dòng dõi người được phước. Hãy 

tránh điều dữ, và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công 

bình, không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ 

sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời. Miệng người công bình 

xưng điều khôn ngoan, và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở 

trong lòng người: Bước người không hề xiêu tó.

5. Tác giả Thi Thiên này kết luận điều gì?

Trong nhiều năm của cuộc đời ông, ông chưa từng nhìn thấy người người công bình bị bỏ rơi.

Con dân Chúa thì rộng lượng.

Con cháu những người trung tín với Chúa sẽ được ban phước.

Người công bình tránh khỏi những việc ác.

Chúa chăm lo cho những người giữ Lời của Chúa trong lòng mình.

 Người công bình là người có đời sống khác biệt với người khác, họ sống ngay thẳng. 

Nhưng, khi chúng ta xem xét những vấp ngã, thất bại của mình, chúng ta không biết Chúa, trong 

sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài, nhìn chúng ta như thế nào? Khi đọc Thi Thiên này và những Thi 

Thiên tương tự khác, chúng ta tự hỏi, “Chúa xem con như là người công bình hay là kẻ gian ác?”

 

 Hai bài học tới đây sẽ trả lời cho câu hỏi này và làm rõ một sự thực là không một người 

nào được xem là công bình nếu tách rời khỏi công việc Chúa Giê-su Christ làm cho đời sống người 

đó. Đấng Christ cứu chúng ta, xưng chúng ta là công bình, cho chúng ta khả năng sống đúng theo 

chương trình của Chúa.
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Ê-SAI: LỜI TIÊN TRI VỀ NIỀM HY VỌNG

Bài 3: Ê-sai 53

“LỜI TIÊN TRI VỀ NIỀM HY VỌNG CHO TỘI NHÂN”

 Chắc chắn, phần lớn nan đề trong đời sống của chúng ta là do 

những lầm lỗi của chúng ta. Những nan đề lón nhất của chúng ta thường là 

do bởi chính chúng ta chứ không phải người khác. Chúng ta quyết định sai 

lầm, chúng ta hành xử không đúng cách,  ngay cả khi chúng ta biết cách làm 

tốt hơn. Chúng ta đem những khó khăn đến cho chính mình và cho những người thân yêu của 

chúng ta. Chúng ta chịu đau khổ vì những hành xử sai lầm, chúng ta thất vọng bởi sự yếu đuối của 

chính mình. 

 

 Nếu chúng ta ý thức điều ác của mình, thì Đức Chúa Trời Thánh Khiết nhận biết nó nhiều 

lần hơn chúng ta! Làm sao một Đấng Thánh quan tâm đến chúng ta, nhìn nhận chúng ta thực sự 

thánh khiết như là những con cái của Ngài. Với Đức Chúa Trời, ai là người công chính, ai là kẻ ác?

 

 Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong hai chương tiếp theo của sách Ê-sai. Tiên tri Ê-sai 

được mệnh danh là Hoàng Tử của các tiên tri, một phần vì ông thuộc dòng dõi hoàng tộc, một 

phần vì không có một lời tiên tri nào khác đầy năng quyền và ân điển về cuộc đời của Chúa Giê-su 

Christ và sự hy sinh của Chúa chết thay tội lỗi của chúng ta. Tiên tri Ê-sai sống 700 năm trước Chúa 

Giê-su, nhưng mô tả sự chết của Đấng Christ mạnh mẽ hơn cả các Sứ Đồ, là những người tận mắt 

chứng kiến. Trong chương 53 này, Ê-sai không chỉ mô tả sự chết của Đấng Christ mà còn giải thích 

ý nghĩa sự chết này và qua đó làm rõ ra nhiều điều.

Câu 1:

 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?

1. Ê-sai thấy điều kỳ lạ gì khi suy gẫm đến lời tiên tri về Đấng Christ?

Lẽ thật quá lạ lùng và người ta thấy khó mà tin được.

Lời tiên tri của ông có lẽ sẽ đụng chạm đến một số người, qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ 

            bày tỏ quyền năngvô hạn của Ngài.

Ê-sai cho rằng thông điệp cũng khá đơn giản để mọi người có thể hiểu và tin được.

Câu 2-3:

Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có 

hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa 

thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, 

bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 

2. Theo Ê-sai, tại sao khải tượng về Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời ban xuống cho 
dân Y-sơ-ra-ên lại lạ lùng như vậy? 
Đấng Christ không đến trong sự giàu có, vinh hiển như người ta thường mong đợi ở một vị vua.
Đấng Christ không có ngoại hình thu hút theo như thường thấy.
Người ta đón nhận Ngài với niềm vui mừng lớn.
Thế gian này khinh miệt Ngài.
Đấng Christ bị nhiều người chối bỏ.
Đấng Christ làm quân thù Ngài phải chịu đau đớn.
Đấng Christ chịu đau đớn trong tay của những kẻ chống nghịch.
Thế gian có khuynh huớng không quan tâm đến Đấng Christ.

3. Theo bạn nghĩ, sự hiện thấy lạ lùng của tiên tri Ê-sai về Đấng Mê-si-a có đúng không?
  Đúng.  Sai.

4. Đánh dấu vào những câu mô tả đúng nhất suy nghĩ của bạn: Câu trả lời của bạn luôn được chấp 
nhận vì đó là ý kiến của chính bạn.
Ê-sai nghĩ rằng dân Y-sơ-ra-ên thật sự mong đợi một Đấng Mê-si-a chói sáng, có thể là 
            một nhà lãnh đạo quân sự tài ba thay vì là một người thợ mộc khiêm nhường.
Ông tin là Đấng Christ đến trong sự nhu mì để bày tỏ lòng thương yêu và cảm thông đối 
            với người nghèo hèn, thấp kém.
Ông nghĩ là Chúa sai lầm khi sai phái Đấng Christ đến thế gian trong hình thức bình dị như vậy.
Nếu Đức Chúa Trời sai phái Đấng Christ đến với sự sang cả và quyền năng thì có nhiều khả 
            năng để người ta tin nhận Ngài.
Tin nhận Đấng Christ đòi hỏi tấm lòng giản dị và khiêm nhường.
Nếu Đấng Christ đến với quyền năng cả thể, thì có lẽ Ngài cũng giống như những vị vua 
              hay những nhà lãnh đạo chính trị khác, không có quyền năng để thay đổi tấm lòng loài người.
Ngày nay, phần đông người ta vẫn không biết làm sao để tin nhận Đấng Christ.
Làm vua của một quốc gia và chiếm hữu cai trị đời sống của một cá nhân là hai việc hoàn 
            toàn khác biệt.

Câu 4-6:
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn 
bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức 
Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì 
tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi 
sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người 
chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai 
theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy 
chúng ta đều chất trên người.

5. Đánh dấu những việc Đấng Christ đã làm cho chúng ta bởi sự chịu khổ của Ngài.
Đấng Christ đồng cảm với chúng ta, kinh nghiệm nỗi khốn khổ của loài người.
Đấng Christ chịu khổ vì tội lỗi của chính Ngài.
Đấng Christ gánh chịu hình phạt vì tội lỗi và những việc làm sai bậy của chúng ta.

Đấng Christ nhận chịu thay hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận lấy. 
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6. Theo những câu này, nhân loại đã làm gì?

Chúng ta tưởng rằng Đấng Christ bị Đức Chúa Trời hình phạt vì tội lỗi của Ngài.

Chúng ta hành xử trong sự chống báng, tìm kiếm đường lối sống cho riêng mình. 

Câu 7-9:

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt 

đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 

Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có 

ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh 

phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ 

giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.

 Khi bạn đọc những lời này, nên nhớ lại rằng chúng được viết 700 năm trước khi Chúa 

Giê-su Christ chịu chết, chôn và sống lại. Trong suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái không biết những 

lời tiên tri này nói về ai. Họ không thể hiểu được bởi vì đây là điều vô cùng huyền nhiệm. Nhưng 

bây giờ nó không còn là điều bí ẩn nữa. Bạn có đặc ân để được biết là tiên tri Ê-sai nói về Chúa Cứu 

Thế Giê-su, Đấng đã đến để hoàn thành việc đền chuộc mọi tội lỗi, kể cả tội lỗi của bạn. Hãy tra 

cứu cho chính bạn, ý nghĩa của phân đoạn này bằng những câu hỏi sau: 

7. Khải tượng của tiên tri Ê-sai về Đấng Christ xảy đến như thế nào?

Chúa sẽ im lặng chịu đựng, chủ định nhận chịu hình phạt trên cây thập tự. 

Chúa sẽ bị bắt, bị kết án không có công lý, không lời bào chữa, bênh vực.

Chúa Giê-su chịu chết vì cớ sự phản loạn của dân Ngài.

Những người có đức tin sẽ chiến đấu để cứu sống Chúa.

Chúa Giê-su chịu hình phạt chết cho tội lỗi mặc dù Ngài không hề phạm tội.

Câu 10-12:

Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã 

dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người 

sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết 

quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự 

thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi 

họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những 

kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang 

lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

 

 Sự chết của Chúa Giê-su không phải vì sự yếu kém của Ngài nhưng là để hoàn thành kế 

hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su không phải là nạn nhân nhưng là của lễ sinh tế của Đức Chúa 

Trời ban cho những kẻ tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống của mình.

8. Đức Chúa Trời đã nói điều gì có liên hệ tới Đấng Christ?
Đấng Christ mang chịu hình phạt tội lỗi thỏa mãn đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời để 
            tha thứ cho những người đặt lòng tin nơi Đấng Christ.
Chúa Giê-su, sau khi chịu chết, đã sống lại, nhìn thấy sự cứu rỗi cho hậu tự Ngài, là những 
            người thừa hưởng cơ nghiệp cứu rỗi mà Đấng Christ đã đắc thắng trên cây thập tự.
Đấng Christ sống đời đời, là con đường qua đó Đức Chúa    Trời cứu rỗi tội nhân.
Điều đáng buồn là Chúa Giê-su chết uổng phí.
Qua Chúa Giê-su Christ, TẤT CẢ mọi người đều được xưng công bình.
Qua Chúa Giê-su Christ, NHIỀU người được xưng công bình.
Chúa Giê-su, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, đã được Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, tôn 
            cao, đưa lên địa vị tối thượng.
 
 Sứ đồ Phao-lô nói về việc Chúa Giê-su đắc thắng tội lỗi và sự chết như sau: Ngài đã 
hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây 
thập tự.  Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên 
hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên 
dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh 
Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Phi-líp 2:8-11) 

9. Theo sứ đồ Phao-lô, Sự chết của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?
Chúa Giê-su là nạn nhân yếu kém.
Sự thuận phục của Chúa Giê-su trên cây thập tự là hành động dũng cảm và vâng phục.
Đức Chúa Trời tôn cao Chúa Giê-su trên thiên đàng, trên đất và bên dưới đất.
Chúa ra lệnh là mọi đầu gối phải quì xuống, và xưng nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa.

 Sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự chết và sống lại của Đấng Christ đã giải thích rõ ràng là: Chẳng 
có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài 
người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ 4:12)

10. Theo câu Kinh Thánh này thì Chúa Giê-su có thẩm quyền gì?
Có lẽ. Chúa có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi.
Chỉ ở trong danh của Chúa Giê-su Christ mới có sự cứu rỗi. 
Danh của Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời ban cho để nhờ đó chúng ta được cứu khỏi tội lỗi 
            của mình.
Không có đức tin nơi Chúa Giê-su, không có sự thuận phục của cá nhân nơi chính Ngài, thì 
            không có sự cứu rỗi.

11. Sau khi học cẩn thận Ê-sai chương 53, bạn kết luận gì về những điều sau đây?

 Tại sao Chúa Giê-su Christ chịu chết trên thập tự? Tại sao Ngài không khước từ nhục hình?  Chúa 
Giê-su chết và sống lại làm thỏa mãn cho điều gì và có liên quan gì đến những người đặt đức tin nơi Ngài?

 Chúa Giê-su xứng đáng có thẩm quyền trên đời sống thường ngày của chúng ta bao nhiêu? Liệu 
Chúa Giê-su có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi? Bạn đã thật lòng tin nhận Đấng Christ là Chúa và nhận Ngài như 

là Sinh Tế Thiên Thượng cho tội lỗi của bạn? Có thể bạn vẫn còn ngờ vực kế hoạch của Chúa để cứu rỗi bạn!
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Bài 4: Ê-sai 55

“SỰ MỜI GỌI VINH HIỂN CỦA CHÚA”

Ê-sai 53:11: 

Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa 

mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều 

người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

 

Tiên tri Ê-sai làm rõ hai điều tối quan trọng:

 A. Sự chết của Chúa Giê-su mang lấy mọi tội lỗi, xưng công bình cho nhiều người.

 B. Điều này là cho NHIỀU, nhưng không phải là TẤT CẢ.

 

 Vấn đề của mỗi người là, tôi có là một trong số “nhiều” người mà Đấng Christ xưng công 

bình qua sự chết của Ngài hay không? Chúa có mang hết mọi tội lỗi của tôi và cho tôi sự cứu rỗi? 

Tôi phải làm gì để là một trong số “nhiều” người được tha tội và được xưng công bình?

 

 Chương 55 của sách tiên tri Ê-sai làm rõ nghi vấn này. Chuẩn bị chính bạn cho một số 

điều ngạc nhiên thú vị.

Câu 1-2:

Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua 

mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.  Sao các ngươi trả 

tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng 

làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích 

trong của béo.

1. Tin mừng về Đấng Christ trong hai câu này là gì?

Chúa yêu thương kêu gọi chúng ta.

Chúa bảo chúng ta phải trả đúng giá cho những phước hạnh của Ngài. Chúa chỉ rõ rằng 

            điều tốt nhất đã được Đấng Christ trả xong, chúng ta có thể đến mua mà không cần có 

            tiền, không phải tốn phí.

Chúa gọi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc vô ích và luống công.

Chúa hứa “thức ăn ngon bổ cho linh hồn” là việc chúng ta lắng nghe và chú tâm vào lời dạy 

            của Ngài.

Câu 3-5: 

Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập 

với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. Nầy, ta 

đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn 

dân. Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy 

đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là 

Đấng đã làm vinh hiển ngươi.

 Nhiều phần trong đoạn Kinh Thánh này khó hiểu vì trộn lẫn lời tiên tri và lịch sử. Chúa 
phán dạy dân sự Ngài về sự sống đời đời mà Ngài ban cho bởi một giao ước đời đời, là giao ước lời 
hứa của Chúa với vua Đa-vít được làm trọn. Chúa hứa Đấng Cứu Chuộc (Mê-si-a) sẽ là hậu tự trong 
dòng tộc vua Đa-vít. Lời hứa tuyệt hảo của Chúa cho Đa-vít được hoàn toàn làm 
trọn  trong Đấng Mê-si-a, là Đấng Christ. Chúa Giê-su không chỉ là Đấng Christ 
của dân Y-sơ-ra-ên nhưng Ngài cũng mời gọi những dân tộc khác, những 
người không phải là người Do Thái. Những dân tộc này sẽ đến với Chúa 
Giê-sus Christ nhận Ngài làm Cứu Chúa.
 
 Tóm lại, Đấng Christ chịu chết, chết trên thập tự. Bởi sự chết và sự sống 
lại, Ngài ban cho tội nhân sự cứu rỗi. Không chỉ những tội nhân người Do Thái, 
nhưng cho cả chúng ta, thuộc bất kỳ dân tộc nào. Những người nhận biết Đấng Christ là Chúa đều 
thuộc về “dân” thánh trong vương quốc của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ là vị Vua trên tất cả. 
Đức Chúa Cha tôn cao và làm vinh hiển Chúa Giê-su, hậu tự vua Đa-vít, bạn hữu của Chúa. Chúng ta 
bước vào giao ước mới với Chúa khi nhận biết Con Đức Chúa Trời là Vua, là Chúa của chúng ta. 

Câu 6-7:
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ 
ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-
va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. 

2. Chúa ban mệnh lệnh gì cho những người ao ước sự sống đời đời?
Đang lúc có cơ hội thì hãy tìm kiếm Chúa.
Hãy kêu cầu Chúa, ngay lúc này đây, vì Ngài đang ở gần.
Hãy từ bỏ đường tội lỗi, con đường chống nghịch Đấng Christ và Đức Chúa Trời.
Cấm những tương tưởng, quan điểm, truyền thống đi ngược lại với Lời Chúa.
Không có mệnh lệnh gì cả. Chúa cho phép chúng ta sống và tin theo đường lối mình lựa chọn.

Câu 8-9:
Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng 
phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường 
lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

3. Trong những câu nàu, Đức Chúa Trời nói gì về chính Ngài?
Chúa ở gần bạn.
Bạn có thể tìm kiếm Ngài.
Chúa có lòng thương xót cho những kẻ hầu việc Ngài.
Chúa rộng lòng tha thứ, cả với những tội nhân đáng thương.
Tư tưởng và đường lối của Chúa bao giờ cũng cao hơn, tốt hơn tư tưởng, đường lối của chúng ta.
Ngài chấp nhận bất kỳ ai có lòng tin.

Câu 10-11: 
Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm 
cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng 
vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, 

thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
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Bạn thân mến, trong suốt những ngày bạn mở lòng mình để tiếng của Chúa đến với bạn qua Lời 

Chúa. Chúa muốn nói với bạn, qua những lời này, và Ngài đã làm. Câu trả lời của bạn đối với tiếng 

ngọt ngào của Chúa là gì?

4. Trong mối tương giao của Chúa với bạn qua Lời Kinh Thánh, Chúa nói gì với bạn?

Lời Chúa giống như mưa và tuyết từ trời rơi xuống.

Lời Chúa mang lại sự sống và hy vọng cho bất kỳ ai nhận lấy.

Lời Chúa làm cho sự sống đời đời nở rộ trong đời sống những ai nhận lấy.

Lời Chúa cũng là một loại triết lý của trần gian này.

Lời Chúa không đi vào lòng người ta vô ích, và nếu tấm lòng đón nhận, sự sống đời đời sẽ 

            nở rộ lên.

5. ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN:  Bạn nhận được Lời Chúa chứa trong những bài học này như thế nào?

Tôi vẫn chưa thể hiểu được.

Tôi nghi ngờ Kinh Thánh có thật là Lời của Chúa!

Tôi hiểu nhưng tôi tin là mình chỉ đáp ứng lại khi nào mình chọn mà thôi.

Lời Chúa đã cảm động tôi, đức tin tôi trong Chúa Giê-su, là Đấng tôi tin nhận làm Cứu Chúa, 

             làm Chủ của đời sống mình.

Lời Chúa giúp tôi có đức tin trong Chúa Giê-su Christ, và tôi muốn tiếp tục nghe tiếng của 

            Chúa, học Lời Chúa nhiều hơn.

 

 Đối với những người đáp ứng lại bằng đức tin, chấp nhận Lời Chúa và tin nhận Chúa 

Giê-su Christ làm Cứu Chúa, thì Đức Chúa Trời có chương trình gì cho họ? Tiên tri Ê-sai kết thúc 

chương này với bức tranh đầy vinh hiển cho những người quyết định sống vì Chúa, trong đức tin 

và trong sự trung thành đối với Chúa Giê-su. Hãy đọc tiếp!

Câu 12-13:

Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ 

trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và 

cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một 

dấu đời đời không hề tuyệt diệt.

6. Đánh dấu vào những lẽ thật tìm thấy trong đoạn Kinh văn rất thi tứ này.

Những người nhận Chúa Giê-su làm Chúa và Cứu Chúa của mình thì được giải thoát khỏi 

            những thành tố áp bức, kềm chế đời sống họ.

Những người bước vào vương quốc của Đấng Christ sẽ có sự vui mừng lớn, trở thành dân 

            thánh khiêm hòa của Đức Chúa Trời.

Biết và chấp nhận sự tha thứ của Chúa cũng không đem lại sự vui mừng nào.

Đời sống mới của một người làm cho người khác được vui.

Cuộc đời được đặt trong Đấng Christ là cuộc đời dù trong chốn gai góc, khó khăn vẫn tràn 

            đầy ân điển và cao đẹp.

Chính Chúa là Đấng thay đổi và ban phước cho đời sống của một người quay về với Ngài, 

            và sự thay đổi đó làm vinh hiển Chúa càng hơn.

VIỆC PHẢI LÀM BÂY GIỜ

 Việc tra cứu những lời hứa của Chúa thay đổi đời sống bạn hay không có một 

khác biệt gì là tuỳ thuộc vào điều bạn làm lúc này đây. Chúng tôi dề nghị ra bốn việc bạn 

có thể làm:

 1. Hãy nói với người đưa cho bạn sach này và nói rằng bạn đã hoàn tất, và bạn 

                        muốn nhận chứng chỉ như đã nói trước.

 2. Hãy đi kể cho người khác về tác động của những lời hứa này trên bạn như 

                        thế nào.

 3. Hỏi để nhận thêm những tài liệu từ người hướng dẫn bạn để hướng dẫn lại 

                        cho những thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè.

 4. Hãy hỏi để nhận thêm những tài liệu học Kinh Thánh tương tự. Một trong 

                        những cuốn phổ biến nhất là “Những Người Biết Chúa Giê-su”

 Chương Trình Đọc Kinh Thánh Toàn Quốc rất vui để tặng bạn bộ bài học đáng giá 

này. Đây là một phuớc hạnh lớn cho cuộc đời bạn. Những tài liệu học Kinh Thánh tương tự 

cũng đang có sẵn. Loạt sáu sách các sự kiện Thánh Kinh với phần giải thích và câu hỏi ứng 

dụng có thể giúp bạn tự tìm hiểu và thụ cảm Kinh Thánh. Các sách có đề tựa:

Vượt Thắng Nỗi Cô Đơn

Những Người Sống Sót Trong Khủng Hoảng

Nét Đẹp Thực Sự

Những Người Biết Chúa Giê-su

Chúa Ở Đâu Những Khi Tôi Cần Có Ngài?

Con Đường Lạ Kỳ Của Đức Chúa Trời Để Đến Sự Thành Công

 Đối với những người quan tâm về mối quan hệ của mình với Chúa, chúng tôi sẽ 

rất vui gởi biếu bạn bài học Kinh Thánh ngắn “Vấn Đáp Của Chúa Cho Bạn Về Cõi Đời Đời”.

CHƯƠNG TRÌNH TOÀN QUỐC ĐỌC KINH THÁNH

P.O. Box 177

Henrietta, Texas 76365


